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Een verloren vrede (2025) – Documentaire

Op 24 februari 2022 valt Rusland Oekraïne binnen. De wereld lijkt in shock, want
wie  had  in  deze  eeuw  nog  een  oorlog  op  ons  Europese  continent  kunnen
verwachten? Het werd aan Westerlingen gepresenteerd als een oorlog tussen
Oekraïners en Russen. In werkelijkheid is het een oorlog tussen Rusland en de
Verenigde  Staten.  De  NAVO-uitbreidingen  en  de  macht  van  de  Amerikaanse
neoconservatieven zijn de hoofdredenen dat het Westen frontaal in botsing zou
komen met Rusland. Waarom wilde het Westen Oekraïne niet neutraal laten?
Deze oorlog was vermijdbaar geweest. Alle nuances ontbraken in de Westerse
media. Alle achtergrondinformatie werd genegeerd. Zoals de Duitser Klaus von
Dohnani zei: “Dass Russland diesen Krieg begonnen hat, ist ein Verbrechen. Dass
der Westen ihn nicht verhindert hat, eine Sünde”.

Lovende reacties:
“Wat een pracht document! Uitzenden op de nationale televisie! Dank en respect
voor de makers!”

https://ezaz.nl/zondagfilm-een-verloren-vrede/


“Wat  een  heldere  en  noodzakelijke  documentaire,  de  geschiedenis  betrapt.
Materiaal voor middelbare scholen, NPO en zelfgenoegzame praatclubjes. Groot
dankjewel!”

“Eindelijk krijgen we de andere kant te zien”

Heeft  u  suggestie  voor  een  Zondagfilm,  laat  het  ons  weten  via  ons
reactieformulier. Misschien kiezen we uw film uit voor de volgende Zondagfilm.
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