Wat een jaar. 2024.

31 december 2024

Het was me weer een jaar vol verrassingen en onzekerheden. Ook een jaar
van nieuwe onthullingen en inzichten. Steeds minder mensen lieten zich
gek maken door de polariserende en misleidende berichtgeving in de
media. Er groeit een groepsimmuniteit tegen propaganda en angst.

EZAZ houdt pauze tot maandag 6 januari 2025.

Met een viertal gasten beschouwen we deze tijd, zowel op het persoonlijke vlak
als politiek.

Onze gasten zijn:

Ingrid de Koning: Is er nog een uitweg uit deze conflictrijke tijd?

Ingrid is jurist en conflictbemiddelaar en schreef onlangs een boekje over
conflictoplossing: ,De koninklijke weg’.
Het besproken boekje is hier te bestellen.



https://ezaz.nl/wat-een-jaar-2024/
https://www.raadvandekoning.nl

Peter van Stigt: Komt het nog goed tussen ons en de Russen?

Peter komt regelmatig is Rusland, is de Russische taal machtig en was op de
BRICS-conferentie.
Het besproken initiatief voor een andere Europa.

Rolf van Til: Hoe staat Nederland er mentaal voor?

Rolf heeft een achtergrond in de maatschappelijke hulpverlening en verricht ook
journalistieke activiteiten

Elze van Hamelen: Wat hebben wij te vrezen van De Grote Verbouwing?

Elze is adviseur duurzaamheid, maar is kritisch op hoe we dat nu invullen. Zij
schrijft regelmatig voor De Andere Krant en verzorgt presentaties over de Grote
Verbouwing van Nederland.

De website van Flze van Hamelen

Presentatie: Paul de Bruijn en Peter van Asselt.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door restaurant De Thermiekbel.



https://a-wef.com/
https://vanhamelen.eu
https://dethermiekbel.nl
https://soundcloud.com/ezaznl
https://soundcloud.com/ezaznl/wat-een-jaar-2024-ezaz-poppencast/s-ifPg2z1SZOP

