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De plek had na de val van de Berlijnse Muur veel bekijks, de Majakowskiring in
Pankow.  De  omwonenden  wilden  nu  eindelijk  wel  eens  zien  hoe  hun
regeringsleiders achter de hekken hebben geleefd. De voormalige ‘schuilplaats
van de DDR-bonzen was tot die tijd ‘sperrgebiet’ en verboden terrein voor de
pottekijkers. 
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In 1945, bij de slag om Berlijn, bezette het Sovjet Rode Leger het oosten en
noordoosten van de stad. Daarbinnen viel ook de wijk Pankow. Het oog van de
Russen viel op het fraaie en nauwelijks beschadigde Schloss Schönhausen en de
naastgelegen  Majakowskiring.  Het  slot  werd  de  ambstwoning  van  de  eerste
president van de DDR, Wilhelm Pieck.
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Het slot werd het decor voor seremonies voor arbeiders die goed gepresteerd
hadden  en  van  jeugdevenementen.  Hiermee  wilde  de  DDR-elite  aansluiting
houden bij de bevolking.

De bewoners werden direct in 1945 uit hun huizen gezet en in hun plaats kwamen
hoge Russische officieren en naar Moskou gevluchte Duitse communisten rond de
groep Ulbricht, vernoemd naar Walter Ulbricht die de eerste ‘secretaris-generaal
van het Centraal Comité van de SED’ zou worden.

Vier jaar laten trok een groot deel van de DDR-regering in de fraaie villa’s aan de
Majakowskiring.  Liefkozend  werd  de  lokatie  in  de  volksmond  ‘het  stadje’
(Städtchen)  genoemd.  Links  en  rechts  woonden  nog  enkele  vooraanstaande
kunstenaars en schrijvers in ‘het stadje’.
De lokatie werd dag en nacht bewaakt en zonder toestemming was bezoek niet
mogelijk.  Een heel  schare aan personeel zorgde dat het de leiders aan niets
ontbrak.

In het jaar dat de Berlijnse Muur werd gebouwd, nam de machtselite nog meer
afstand van het roerige volk, dat in 1953 nog tot een volksopstand in staat was
gebleken. De DDR-leiders verhuisden in 1961 naar Waldsiedlung Wandlitz, zo’n
20 kilometer ten noorden van Berlijn, verscholen in het bos.

De Oost-Duitsers zagen de verhuizing en samenklitting van hun regering,  de
leiders  van  de  Deutsche  Demokratische  Republik,  als  een  teken  van
‘Realitätsverlust  der  politischen  Klasse  der  DDR’.

Tegenwoordig is de Majakowskiring ‘gewoon’ een luxe woonplek in het groen.
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