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De VS heeft aangekondigd dat er een overeenkomst is bereikt om een ontmoeting
te houden tussen de presidenten Vladimir Poetin van Rusland en Donald Trump
van de Verenigde Staten aanstaande vrijdag, 15 augustus, in Alaska.

Rusland en de Verenigde Staten zijn nauwe buren, ze delen grenzen. Het is dus
logisch  dat  onze  delegatie  gewoon  de  Beringstraat  oversteekt  en  dat  zo’n
belangrijke en verwachte ontmoeting tussen de twee leiders specifiek in Alaska
plaatsvindt.

Dit bericht de rechterhand van president Poetin Yuri Ushakov.

Ushakov:  “Het  is  overigens  in  Alaska  en  in  het  Noordpoolgebied  dat  de
economische belangen van onze landen samenkomen en dat er vooruitzichten
ontstaan voor de uitvoering van grootschalige projecten die voor beide partijen
gunstig zijn.”

De presidenten zullen de opties bespreken voor een duurzame oplossing voor de
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crisis in Oekraïne.

Ushakov: “Vooruitkijkend verwachten we natuurlijk dat de volgende ontmoeting
tussen de presidenten op het grondgebied van Rusland zal plaatsvinden. Daartoe
is reeds een uitnodiging gedaan aan de President van de Verenigde Staten.”

Ushakov: “Tot slot wil ik opmerken dat Moskou en Washington de komende dagen
natuurlijk  krachtig  en  hard  zullen  werken  aan  de  praktische  en  politieke
parameters van de top van Alaska. We verwachten dat dit proces niet eenvoudig
zal zijn, maar we zullen er actief en consequent mee bezig zijn.”

Er circuleren voorstellen waarbij Moskou zou instemmen met een volledig staakt-
het-vuren als Oekraïne instemt met het terugtrekken van militaire troepen uit het
hele  Donetsk  Oblast  in  Oost-Oekraïne.  Het  geeft  Rusland  de  controle  over
Donetsk, Luhansk en de Krim, die het internationaal wil erkennen als onderdeel
van de Russische Federatie.

Als dit waar is, zou dit een verbazingwekkende draai zijn. De oorlog ging immers
om de aanwezigheid van de NAVO in Oekraïne. Bovendien laat dit voorstel de 2
andere ‘Russische’ oblasten buiten het voorstel: Kherson en en Zaporizhia. Daar
zullen Oekraïeners mogelijk wraak op de bevolking nemen. Bovendien zouden
Russische troepen al  de  centrale  rivier  Dnipro  zijn  genaderd.  Zouden de  de
Russen al die posities opgeven?

Bovendien is het geclaimde gebied t.o.v. heel Oekraïne klein.

Uiteraard zullen hardliners in Oekraïne niet akkoord gaan met het afstaan van
Donetsk, Luhansk en de Krim.




