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De Tweede Kamer was leeg. Weglopen is immers gelegitimeerd als een lid
van  Forum voor  Democratie  het  woord  gaat  voeren.  Het  is  zelfs  van
levensbelang  om weg  te  lopen  als  Baudet  over  Oekraïne  spreekt,  de
miljarden  aan  wapenaankopen  hekelt  en  de  zinloosheid  van  deze
geprovoceerde oorlog aan de orde stelt. Nederland gaat op vakantie, in
oorlogstijd. Zoals veel Duitsers in de eerste jaren van WWII ook ‘gewoon’
de bossen of stranden opzochten.

Foto: uit video Tweede Kamer

De realiteit ontlopen: ‘we hebben het niet
geweten’
Het eerste slachtoffer van oorlog is de waarheid. De meeste mensen zullen dit
gezegde kennen. En toch menen velen dat dit niet van toepassing is op deze
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oorlog, de oorlog tegen Rusland. In dit geval zouden de media ons eerlijk en
feitelijk berichten over deze verschrikkelijk en vooral onnodige oorlog.

Het  is  een  oorlog  van  de  Verenigde  Staten,  vrezend  voor  verlies  van  haar
hegemonie, over de ruggen van de Europeanen en Oekraïners. Al zeker 300.000
van hen lieten het leven voor een oorlog die niet van hun is, en evenmin van ons.

Vredesactivist Jakob de Jonge: “De oorlog moet nu snel eindigen”

Rotterdam en Betuwelijn dienstbaar aan
de oorlog
We hebben al veel geschreven over deze steeds verder escalerende oorlog. Het
lijkt nog ‘oorlog elders’, maar vergeet niet dat Nederland nu actief tegen Rusland
strijdt en haar wapens en infrastructuur zoals de haven van Rotterdam en de
Betuwelijn beschikbaar stelt als aanvoerlijn voor Amerikaans oorlogsmaterieel.
Een Russische aanval  op  deze  objecten is  niet  ondenkbaar  naarmate  wij  dit
oorlogspad blijven volgen.

Weglopende kamerleden
Luister  naar Thierry Baudet  met een messcherpe historische analyse van dit
conflict. Of u Baudet nu wel of niet mag, doet niet terzake. Wat hij hier vertelt is
wat u moet weten om een oordeel over deze oorlog te kunnen vellen.

Tijdens deze speech was de Tweede Kamer op een enkeling na leeg. De brutaliteit
en ongemanierdheid van de weglopende leden is stuitend. Maar er heerst ook
angst. Ook Tweede Kamerleden zijn mensen en zij weten, na instructie van hun
partijleider, dat hier hogere krachten aan de bal zijn en verzet hiertegen zinloos
is, zelfs schadelijk voor de eigen politieke carrière. “Gewoon je bek houden“, om
te  spreken  met  de  woorden  van  premier  die  in  woord  en  gedrag  elke
vormelijkheid en noodzakelijke omgangsvormen uit de Nederlandse politiek wist
te halen.

Thierry Baudet en minister Wopke Hoekstra die zijn best doet om geen andere
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informatie toe te laten.

Morsdode cultuursector
Beluister  het  lied  van  Boudewijn  de  Groot  uit  1966,  een  protest  tegen  de
Amerikaanse oorlog in Vietnam. Het was een tijd dat tientallen topartiesten songs
schreven tegen de oorlog. Ook de Tweede Kamer keurde die oorlog toen af. De
media brachten dag-in-dag-uit de verschrikkingen van ook toen een zinloze oorlog
in beeld waarmee de opkomst van een wereldwijde vredesbeweging op gang
kwam.

Nu hebben we een wegduikende Tweede Kamer, een lamgeslagen parlement dat
diverse draconische wetten heeft aangenomen, zoals de financiële noodwet, de
herziene pensioenwet, de wet verplaatsing bevolking, de digitale controle-ID en
de wet publieke gezondheid.

Ook de cultuursector is sinds Corona in de intellectuele schuilkelders gedoken en
zwijgt in meerderheid als het graf, bang voor hun imago.

Hollywood-producent Oliver Stone over de oorlog in Oekraïne.

Prettige vakantie
Ons parlement is dood, onze democratie is op non-actief gesteld. We worden
geregeerd  door  een  ‘pol itburo’  naar  DDR-voorbeeld.  Een  reeks
veiligheidsdiensten en Brusselse censuurwetten zorgen ervoor dat het volk niet
uit de bocht vliegt. De media hebben de taak met halve waarheden, regelrechte
leugens en bedrog de massa aangelijnd te houden. Want het is immers ‘onze
oorlog’.

Ik wens iedereen een prettige vakantie en denk maar niet te veel aan al die
Oekraïners en Russen die ‘onze oorlog’ aan het uitvechten zijn. Eens zullen de
overlevende Oekraïners beseffen dat hun vernietigde land de basis zal vormen
voor een bloeiend wingewest voor de Verenigde Staten en de EU.

Het is aan u of u liever naar Boudewijn de Groot over een hypocriete oorlog of de
band Splitsing over  zon en Noordzee luistert.  Maar  ooit  zal  de  realiteit  van
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gruwelijkheden van deze oorlog ook in ons land merkbaar zijn.


