Meneer de president slaap zacht
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We krijgen geen oorlog met Rusland, wij zijn al in oorlog met onze voormalige
handelspartner. Doel is daarom om het “sterkste conventionele leger van Europa”
te vormen. Dat zei de Blackrock-kanselier van onze oosterburen Friedich Merz
(CDU). En dat moet het Duitse leger zijn. Alsof Duitsland geen geschiedenis heeft.

Klaarblijkelijk wil Duitsland het na de Eerste Wereldoorlog en de Tweede
Wereldoorlog, samen met haar ondersteunende Westerse financiers, het voor de
derde keer proberen om Rusland op de knieén te krijgen. Want het land is 'te
groot’, 'te rijk aan grondstoffen’ en die Poetin een nare potentaat. De ‘niet
uitgelokte oorlog’ door Rusland vormt een stevige basis voor het heersende
narratief. We laten de voorgeschiedenis gewoon weg.

De narratieven rond deze oorlog zijn anders dan die van de vorige
oorlogskanselier, Adolf Hitler. Toen ging het om ‘Lebensraum’ en de strijd tegen
de Bolsjewieken. Schrijvend in zijn autobiografie Mein Kampf uit 1924, legde
Hitler zijn visie vast aangaande Rusland en zijn bolsjewistische leiders, waarbij hij
beweerde dat het bolsjewisme voornamelijk een Joods instrument is om
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‘wereldheerschappij’ te bereiken.

Hitlers taalgebruik was anders, maar de strekking verschilt niet veel met wat de
Westerse leiders en mensen als Kaja Kallas, verantwoordelijk voor het
buitenlandbeleid van de Europese Unie, nu richting Rusland uitkramen. In de
vorige oorlog werd Duitsland geheel door het Nazisme beheerst. Nu maken de
Westerse krachten weer gebruik van dezelfde haatsentimenten die de NAZI’s toen
jegens Rusland hadden, maar leunen daarvoor nu op krachtige NAZI-
groeperingen in Oekraine.

Hitler destijds over de toenmalige Sovjet Unie: “Duitsland is vandaag de dag het
volgende grote oorlogsdoel van het bolsjewisme. Het vereist alle kracht van een

jong missionair idee om ons volk weer op te richten, hen te bevrijden uit de
strikken van deze internationale slang, en de innerlijke besmetting van ons bloed
te stoppen, zodat de krachten van de natie die zo bevrijd zijn, ingezet kunnen
worden om onze nationaliteit te beschermen, en zo een herhaling van de recente
catastrofes tot in de verre toekomst kunnen voorkomen.”

Is dat zoveel anders dan nu?

Ursula von der Leyen: “Rusland bereidt zich voor op confrontatie met Europa”.
Kanselier Merz: “Starke schreckt Aggression ab”.

Minister van defensie Duitsland Boris Pistorius eist ,Kriegstuchtigkeit”.

Kaja Kallas: “We moeten Estland en de rest van de EU voorbereiden op een
mogelijke Russische invasie door onze defensiecapaciteit drastisch uit te
breiden.”

Terwijl Hitler ‘bolsjewisme’ als het kwaad beschouwde, is het kwaad nu ‘Poetin’.
Alles wat het Westen overkomt, van hoge energieprijzen, inflatie, verdwaalde
drones, uitvallende computers en elektriciteit, is de schuld van Moskou, nee, om
preciezer te zijn van ‘Poetin’.

De huidige oorlogsretoriek mag anders van toon zijn, de basis is dezelfde. Ook de
doelen van de Tweede Wereldoorlog en de huidige oorlog met Rusland lijken
sterk op elkaar. Rusland moet zodanig economisch geraakt worden dat het volk in
opstand komt tegen haar leiders, een revolutie dus, tegen de zittende president
Poetin. Want de Westerse financiers willen grondstoffen, veel grondstoffen. En
die heeft dat enorme land in overvloed. En veel wapens verkopen natuurlijk.

De naar zeggen nu al meer dan een miljoen dode of invalide militairen lijken
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weinig indruk op onze leiders te maken. Marcon, Starmer, Merz, Von der Leyen,
Rutte, Kallas en onze eigen Schoof zien deze oorlog nog wel even duren, ‘zo lang
als nodig’ is. Dat betekent, totdat Rusland economisch is geruineerd, alle
militairen ‘op’ zijn of totdat het Russische volk tegen haar leiders in het Kremlin
in opstand komt.

Gewetenloos fantaseren ze er nu over om Nederlandse, Duitse, Franse, Britse
enz. jongeren in te zetten om door de Russen te worden afgeslacht. Ze liggen er
niet wakker van. Hun kinderen, als ze kinderen hebben, zullen zeker te weten niet
gaan.

In de 1970-er jaren stonden de hitparades bol van protestliederen tegen de toen
gevoerde oorlogen zoals in Vietnam. De Amerikaanse band Creedence Clearwater
Revival schreef een reeks hits over de oorlog in Vietnam. Eén er van is ‘Good
Morning Vietnam’. In Europa werd deze song aangekondigd als “‘Who’ll Stop The
Rain’ waarbij de inleidende woorden ‘Good Morning Vietnam’ werden
weggelaten. Ook toen al mediale manipulatie.

De lijst is lang van anti-oorlogssongs uit de 1960-er en 1970-er jaren. Zelfs in
2003 nog maakten The Black Eyed Peas nog ‘Where is the love’ (video).

Waar zijn onze muzikale helden nu? Oorverdovende stilte. Vastklampen aan hun
muziek- en televisiecontracten, of geplande optredens in de theaters.

De media met hun harde reportages uit Vietnam en de talrijke bands en zangers
maakten zo een eind aan deze afschuwelijke oorlog.

Populair was de televisieserie en film M*A*S*H, een anti-oorlogsfilm met humor
om het verhaal dragelijk te maken.

Nu zwijgen de meeste zangers en theatermakers, zich schikkend naar de
voorgeschreven overheidsnarratieven.

Ook Boudewijn de Groot schreef een mooi lied over de gewetenloosheid van
leiders in oorlogstijd: ‘Meneer de president slaap zacht’. Alle woorden zijn nog
net zo relevant.
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Meneer de President, Boudewijn De Groot

Meneer de president, welterusten.

Slaap maar lekker in je mooie witte huis.

Denk maar niet te veel aan al die verre kusten
waar uw jongens zitten, eenzaam, ver van thuis.
Denk vooral niet aan die zesenveertig doden,
die vergissing laatst met dat bombardement.
En vergeet het vierde van die tien geboden

die u als goed christen zeker kent.

Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten
eenzaam stervend in de verre tropennacht.
Laat die bleke pacifistenkliek maar praten,
meneer de president, slaap zacht.

Droom maar van de overwinning en de zege,

droom maar van uw mooie vredesideaal

dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen,
droom maar dat het u wel lukken zal dit maal.

Denk maar niet aan al die mensen die verrekken,
hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord.
Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken
en geloof van al die tegenstand geen woord.

Bajonetten met bloedige gevesten

houden ver van hier op uw bevel de wacht
voor de glorie en de eer van het vrije westen.
Meneer de president, slaap zacht.

Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen
al die schuldeloze slachtoffers ziet staan

die daarginds bij het gevecht zijn omgekomen
en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan.

En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten
dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld,

die het bloed en de ellende niet vergeten

en voor wie nog steeds een mensenleven telt.



Droom maar niet te veel van al die dode mensen,
droom maar fijn van overwinning en van macht.
Denk maar niet aan al die vredeswensen.
Meneer de president, slaap zacht.
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