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Vandaag,  op  9  mei  2025  –  precies  80  jaar  na  het  einde  van  de  Tweede
Wereldoorlog in Europa, die aan 60 miljoen mensen het leven kostte, waaronder
27 miljoen Sovjetburgers – verheffen wij, de burgers van Europa, onze stem! We
schamen ons voor onze regeringen en de EU, die geen lering hebben getrokken
uit de 20e eeuw. De EU, ooit bedacht als een vredesproject, is gecorrumpeerd en
heeft zo de essentie van Europa verraden! Daarom nemen wij, de burgers van
Europa, vandaag, op 9 mei, ons lot en onze geschiedenis in eigen handen. Wij
verklaren de EU tot mislukking. We beginnen met burgerdiplomatie en weigeren
mee  te  doen  aan  de  geplande  oorlog  tegen  Rusland!  We  erkennen  de
medeverantwoordelijkheid van het “Westen”, de Europese regeringen en de EU in
dit conflict.

Wij, de burgers van Europa, samen met het European Peace Project, verzetten
ons tegen de schaamteloze hypocrisie en leugens die vandaag – op de Dag van
Europa – op officiële ceremonies en op publieke zenders worden verspreid.

https://ezaz.nl/europese-burgers-willen-vrede-nu/
https://ezaz.nl/europese-burgers-willen-vrede-nu/
https://europeanpeaceproject.eu/


Wij reiken de burgers van Oekraïne en Rusland de hand. Jullie maken deel uit van
de Europese familie en we zijn ervan overtuigd dat we samen een vreedzame co-
existentie op ons Euraziatisch continent kunnen organiseren.

We hebben de beelden van de militaire begraafplaatsen op ons netvlies – van
Volgograd tot Riga tot Lotharingen tot Simmerath tot Amersfoort. We zien de
verse graven die zijn achtergelaten in deze zinloze oorlog in Oekraïne en Rusland.
Terwijl de meeste EU-regeringen en de verantwoordelijken voor deze oorlog op
de trommel slaan en ontkennen wat oorlog voor de bevolking betekent, hebben
wij, de burgers, wél lessen uit de vorige eeuw getrokken: Europa, dat betekent
“Nooit meer oorlog!”.

We herinneren ons de Europese prestaties in de wederopbouw van de vorige
eeuw en de beloften die in 1989 na de vreedzame revolutie zijn gedaan. We
roepen op tot een Europees-Russische jeugdorganisatie naar het voorbeeld van de
Frans-Duitse  jeugdorganisatie  van  1963,  die  een  einde  maakte  aan  de
“generationele vete” tussen Duitsland en Frankrijk. We eisen de reconstructie van
de  Nord  Stream II  pijplijn  en  een  einde  aan  de  sancties.  We weigeren  ons
belastinggeld te verspillen aan bewapening en militarisering ten koste van onze
gemeenschap en infrastructuur. In het kader van een OVSE-vredesconferentie
roepen we op tot het creëren van een Europese veiligheidsarchitectuur niet tegen
maar mét Rusland, zoals vastgelegd in het Handvest van Parijs uit 1990. We
roepen  op  tot  een  neutraal  Europa  dat  zich  losmaakt  van  de  VS  en  een
bemiddelende rol speelt in een multipolaire wereld. Het Europa dat wij willen is
postkoloniaal en postimperiaal.

Wij, de burgers van Europa, verklaren hierbij dat deze oorlog voorbij is! 

Wij zullen niet deelnemen aan oorlogshitserij en machtsspelletjes. We zullen onze
mannen  en  zonen  niet  laten  veranderen  in  soldaten,  onze  dochters  niet  in
verpleegsters in ziekenhuizen en onze landen niet in slagvelden.

Wij bieden aan om onmiddellijk een delegatie van Europese burgers naar Kiev en
Moskou te sturen om een dialoog te beginnen. We zullen niet langer toekijken hoe
onze toekomst en die van onze kinderen wordt geofferd op het altaar van de
machtspolitiek.

Leve Europa, leve de vrijheid, leve de vrede




